
Identiteit stichting 24-7 Hoogeveen  
De stichting 24/7 Hoogeveen de stichting is opgericht op 19 september 2012 en heeft tot doel de 
stichting te onderhouden en de liefde van Jezus om niet aan de mensen te verkopen. 
In het dagelijks bestuur zitten Christenen die Jezus in hun leven aanvaard hebben, die een levende 
relatie met Hem hebben en die Hem op de eerste plaats hebben staan. De verzuiling is hier niet aan 
de orde, je hoeft niet gereformeerd, hervormd, evangelisch of baptist te zijn om in het bestuur zitting 
te nemen. Als Christenen onder elkaar hebben we een grote gemeenschappelijke deler: God onze 
Vader! Dat maakt dat we allemaal uniek zijn. God heeft al deze stromingen niet bedacht, dat hebben 
wij mensen bedacht. Voor Hem staat voorop dat je je rein gewassen weet door het bloed van Jezus, 
en dat je alleen door dit bloed kunt komen tot de Vader. Hierbij is eenheid in Hem het belangrijkste. 
Wanneer wij als Christenen in eenheid met elkaar leven dan zal Jezus zichtbaar worden door ons. 
 
Bestuur: 
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen. 
Bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd. In goed overleg en wanneer er opvolging is kan 
een bestuurslid afscheid nemen. Ook bij onenigheid en er niet samen uit kunnen komen zal er 
afscheid genomen kunnen worden. 
 
Medewerkers: 
Voorwaarde om medewerkers/vrijwilligers binnen 24-7 Hoogeveen te zijn is het hebben van een 
levende relatie met Jezus. Om de eenheid in het team en de visie van 24-7 te bewaren is dit een 
‘must’. 
 
Bezoekers: 
Iedereen die een bezoek wil brengen aan 24-7 Hoogeveen is welkom, ze zullen hartelijk ontvangen 
worden. Hier staat voorop dat de medewerkers zich dienstbaar en open opstellen en dat de 
bezoekers geen christen hoeven te zijn.  
 
Uitgangspunten: 
Wij geloven in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. 
Wij geloven dat God de Bedenker en Schepper is van hemel, aarde en al wat daarin is. 
Wij geloven dat Jezus Christus mens geworden is, gestorven, begraven en opgestaan is uit de dood. 
Wij geloven dat Jezus Christus is opgevaren naar de hemel en Zijn Heilige Geest heeft uitgestort. 
Door voor ons aan het kruis te gaan, heeft Hij ons verlost van onze zonden en de macht van de zonde 
en dood overwonnen. 
Wij geloven dat Jezus Christus de enige weg is tot vergeving van zonden en verzoening met God, Hij 
is de toegang tot God. 
Wij geloven dat we door de genade van God alleen behouden kunnen worden. 
Wij geloven dat de Bijbel het woord is dat door God aan ons gegeven is en geïnspireerd en 
geschreven is door God. Het is de leidraad voor ons leven. 
Wij dragen het evangelie van Jezus Christus uit naar buiten toe. 
Wij geloven dat alles wat in de Bijbel staat vandaag de dag nog steeds waarheid is. Wij kunnen en 
mogen alles van Hem verwachten.  
 
 
Beleid: 
Het beleid zal vanuit het bestuur geschreven worden en de medewerkers worden van hieruit 
aangestuurd. 
Er zal een team van medewerkers, voornamelijk vrijwilligers, samengesteld worden die 24-7 een 
warm hart toedragen en daar ten minste een dag per week zouden willen werken. 



De medewerkers krijgen vooraf allemaal een identiteitsgesprek, zodat we weten hoe ze staan in 
relatie met Christus en de ondersteuning van het beleid. We willen graag met christenen werken, 
omdat we vanuit de eenheid van Christus willen werken. 
 
Inkomsten  
24-7 Hoogeveen heeft sinds 2022 een ANBI-status. 24-7 Hoogeveen wordt gefinancierd door giften. 
Ten eerste willen we ons hierin afhankelijk van God opstellen: het is Zijn wil dat we dit doen, dus Hij 
zal voorzien. Financiering zal mogelijk zijn vanuit gemeentelijke of particuliere fondsen, donateurs en 
giften. Er zal continue aan draagvlak gewerkt worden. De basis daarvoor is gebed en het vertrouwen 
dat God ons op de juiste wegen zal leiden zodat we Zijn plan tot uitvoer kunnen brengen. 
 
Doelstellingen 

• Mensen een plek bieden waar ze zich thuis voelen en waar de liefde en vrede van God heerst 
en hen op basis van relatie ondersteunen in de vragen waar ze mee zitten. Dit met behulp 
van Gods woord en gebed.  
 

• Een centrum in Hoogeveen/ Zuidwolde zijn waarbij 24-7 reuring is in de vorm van 
dagbesteding, dagopvang, kinderopvang, muziekles, kerkzaal, gebedsbijeenkomsten, 
onderwijsbijeenkomsten, aanbiddingsavonden, brasserie en al wat daarbij komt kijken. 

 

• Jongeren en volwassenen(dichter) bij God, Zijn plan met hun leven en Zijn kracht brengen, 
mede door middel van bijbels onderwijs, opvolgend en opbouwend onderwijs in identiteit, 
intimiteit en autoriteit 

 

• Jeugd een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en een plek waar ze kunnen zijn 
wie ze zijn en waar liefde en veiligheid voorop staat. 

 

• Geestelijke bescherming voor de mensen in Hoogeveen en omgeving, door gebed en 
aanbidding. 

 

• Verlaging van criminaliteit: Uit initiatieven van gebed in andere steden blijkt dat de 
criminaliteit ten tijde van gebed of evangelisatieacties naar beneden gaat, zelfs tot nul. Als 
we kijken naar de actie in de hoofdstraat van Sunrise tijdens de zomervakanties, dan geven 
de jongeren aan dat het zo fijn is dat er een plek is om naar toe te gaan, waar veiligheid is. 
Verschillende rivaliserende groepen ontmoeten elkaar daar zelfs. Dit is niet iets dat we zelf 
kunnen bewerkstelligen maar wat voortvloeien zal uit onze inspanningen. 

 
Laat elk volk tot Mij komen, Mijn redding is voor eenieder die Mij aanneemt door het bloed van Jezus 
Christus, Mijn eniggeboren Zoon. Hij kwam op aarde om redding te bieden, om de breuk die tussen 
Hem en de mens is ontstaan door de zondeval in het paradijs te herstellen. Hij overwon de dood en 
de heerser van deze aarde. Geloof in Jezus, dan is er een plaats voor jou bij Mij in Mijn huis, want 
Mijn huis heeft vele woningen! Put uit de Bron die leven geeft en jij kunt uitzien naar een eeuwig 
leven bij Mij in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De terugkomst van Jezus is aanstaande want 
hij heeft zelf gezegd: Leer van de vijgenboom (Israël) deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, 
dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al 
die dingen gebeuren.  Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit 
verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse 
engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.   
 



Wetende dat Jezus’ terugkomst aanstaande is zijn we vol passie om een ieder die wil bij Hem te 
brengen. Vandaar de tekst onder onze visie uit Jesaja 55:6 ‘Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden. Roep 
Hem terwijl Hij nabij is!’ 
 
We hebben als stichting een verantwoordingsplicht en presenteren u hierbij dan ook het jaarverslag 
van 2021 met een overzicht van alle tot stand gebrachte activiteiten. Het jaar 2021 was het tweede 
jaar op rij met COVID19 beperkingen. We hebben veel activiteiten moeten verplaatsen of afzeggen. 
Ondanks dat dit het geval was, hebben we toch ook diverse activiteiten wel uit mogen voeren en hier 
zijn we dankbaar voor. Een beknopt overzicht van inkomsten en uitgaven vindt u hieronder, in de 
volgende hoofdstukken zal dit verder uitgewerkt worden. 
 

 inkomsten 2022 uitgaven 2022 

Personeel 45.295 49.585 

Alpha 1.350 1.552 

MOVE! 2.356 1.913 

Unity0528 3.916 2.822 

Kerstnachtdienst 4.492 3.907 

Worship Hoogeveen 0  

Worship Central 3.097 478 

worship School 3.143 3.034 

one heart worship 818 864 

summer worship 600 600 

algemeen 2.353 3.033 

   

totaal 67.417 67.788 

Negatief resultaat 371  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Personeel 
 
Stichting 24-7 Hoogeveen heeft in 2022 drie personeelsleden in dienst. Dit om een goede 
basis te leggen voor de activiteiten van de op te richten school en aanbiddingsactiviteiten die 
we in Hoogeveen en omgeving uitvoeren. Tegelijkertijd geloven we dat het werk dat iemand 
doet in Gods Koninkrijk beloond mag worden en dat dit niet alleen uit vrijwilligers hoeft te 
bestaan. In Nederland zijn we veelal gewoon om predikanten en pastoraal werkers te 
betalen en gelukkig zijn er ook kerken en organisaties die veel meer mensen in dienst durven 
te nemen om ze vrij te stellen voor de bediening dit God ze gegeven heeft.  
 
Algemene kosten 
We ontvangen elk jaar giften om de algemene kosten mee te kunnen betalen.  
Contributies en abonnementen     613 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 1.090  (2020 betaalt) 
Accountantskosten       514 
vakliteratuur         45 
overig (bank/kantine)       726 
notaris         628 
reclame/sponsoring       407 
 
Totaal      3.033 
 
De giften voor de algemene pot waren 2.353 
 
Dit levert een negatief resultaat op van  680 
 
 
Alpha 
Het jaar 2022 is het derde jaar dat wij Alpha uitvoeren vanuit stichting 24-7 Hoogeveen. 
Alpha is een interkerkelijk initiatief met vrijwilligers uit verschillende kerken.  
In het najaar van 2022 zijn we gestart met 12 deelnemers. De deelnemers leggen zelf 25 
euro in en de rest wordt door verschillende kerken en organisaties bijgelegd. Er was nog een 
reservering van 2020 van 495 euro. 
 
Uitgaven dit najaar: 1.552,- euro 
giften   1.350,- 
 
Dit geeft een negatief resultaat van 202,- euro. Er was nog een tegoed van 766 – 202=564 
blijft nog staan. (alles is excl. personeelskosten gerekend) 
 
 
 
 
 
 
 



MOVE! Jeugd en jongerenmeetings! 
Visie: Tieners laten merken hoe het is om dicht bij God te zijn. Ze hierdoor leren om uit te 
stappen/uit te breken in aanbidding/gebed etc. Tieners helpen om geestelijk volwassen te worden. 
Om de jeugd en jongeren een eigen plek te geven waar ze God groot kunnen maken op hun eigen 
manier(visie van jeugddiensten voorheen). Er is wel visie om op een gegeven moment de Jong 
volwassenen te integreren. We moeten zorgen dat jongeren vol verwachting naar de dienst komen, 
verwachting is een sleutelpunt.  
 
Missie: Creëren van een veilige omgeving en toewerken naar een omgeving dat er vrijheid vanuit de 
tieners komt om dingen toe te passen vanuit het geloof en bijvoorbeeld een getuigenis te geven en 
te bidden voor elkaar.  
 
Doel: We willen ernaar streven om uiteindelijk alle (met name) onchristelijke jongeren uit 
Hoogeveen te bereiken. De basis ligt daarbij wel bij de jeugd van de brug.  

Met de daar onder liggende subdoelen: 
- God aanbidden en groot maken 
- Jeugd dichter bij God brengen 
- Jeugd uit eigen gemeente kan vrienden mee nemen naar aansprekende dienst 

(op maat voor de leeftijdsgroep) 
- Discipelschap door verantwoordelijkheden te geven aan de jeugd 
- Jeugd uitdagen om stappen te zetten 
- Onderwijs geven uit Gods woord. 

 
Doelgroep 

- Jeugddienst: groep 8 tot 25 jaar met de focus op 13 tot 18 jaar 
- Jeugd uit christelijke gemeentes uit Hoogeveen, incl. de Brug  
- Niet christelijke vrienden van jeugd 

 
Overzicht kosten: 
Band   955 
Sprekers  372  
Boodschappen 226  
Pr     40 
Zaalhuur  320 
 
Totaal   1.913 
 
Totaal giften  2.356 
 
Dit geeft een positief resultaat van 423, kan weer meegenomen worden voor 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unity 0528 
Unity 0528 is in COVID19 ontstaan vanwege het verlangen om elkaar toch te ontmoeten en 
God te aanbidden in eenheid. Niet vanuit een kerkelijke gemeente, maar vanuit 
verschillende kerken die hun deuren op slot moesten doen of max 30 mensen mochten 
ontvangen ivm de afstand die we onderling moesten bewaren. Unity0528 is een 
interkerkelijk initiatief waarbij we in een grote sportzaal diensten organiseren voor jong en 
oud. We hebben in 2022 5 unity diensten georganiseerd, waarvan 3 in het Activum en 2 in 
MFC de Magneet 
Een overzicht van de kosten: 
Techniek    484 
Zaalhuur  1.247 
Catering     360 
Band      265 
Sprekers    721     
Pr       75 
 
Totaal   2.822 
Giften   3.916 
Positief resultaat 1094 - negatief resultaat van 2021: 1.932= 838 negatief resultaat over alle 
unitydiensten 
 
Kerstnachtdienst 2022 
Doel 

- God bekend maken in Hoogeveen 
- Hoogeveen dichter bij God brengen 
- Kerkgangers uit eigen gemeente kunnen buren/bekenden mee nemen naar 

aansprekende dienst  
- Samen zingen 
- Onderwijs geven uit Gods woord. 

 
Doelgroep 

- Inwoners van de gemeente Hoogeveen die de geboorte van Jezus willen vieren 
- Leden uit christelijke gemeentes uit Hoogeveen 

De kerstnachtdienst is sinds 2019 weer in de Tamboer uitgevoerd. 
De kosten en giften kwamen overeen met elkaar:  
Uitgaven:   
Catering dag zelf    273 
Decor      139 
Spreker     250 
Techniek     350 
Pr      358 
Zaal      908 
Consumptie dienst 1.079 
Verzekering    250 
Band     300 
Totaal   3.907 
Inkomsten  4.492 



Een positief resultaat van bijna 600 euro die we schenken aan de voedselbank. 
 
Worship Central 
In 2022 mochten we bij Beth-el Hoogeveen een worship central cursus uitvoeren. 
De kerk heeft hiervoor een gift van 1.091 gegeven. 
 
Tevens mochten we teambuildingsavonden verzorgen bij VBG de Brug te Hoogeveen. De gift 
hiervoor was: 2.006. Hiervoor hebben we ook kosten voor gemaakt: 478 euro. 
 
Voor Worship Central hebben we dan een positief resultaat overgehouden (personeelkosten 
niet meegerekend) van 2006-478=1.528 euro  
 
Worship and ministryschool 
In 2022 zijn we verder gaan bouwen met het schrijven van het curriculum voor de Worship 
Track. Ons verlangen is om een full-time Worship and Ministryschool te realiseren, maar we 
doen stapje voor stapje. Er is een website gebouwd en er zijn al giften binnengekomen voor 
PR en andere benodigdheden. In 2022 hebben we op beursen gestaan en we hebben een 
voortraject gedraaid van 6 weken. 
Eten     305 
Boeken    151 
Pr  2.578 
 
Uitgaven:  3.034,- in algemene pr zijn posten van PR voor school opgenomen 
Giften:  3.143 euro 
Positief resultaat van 109 euro, welke meegenomen kan worden met de 800 die we al 
hadden van 2021, dus in totaal 909 euro naar 2023. 
 
One Heart Worship 
One heart is een droom van een van onze medewerkers. Als een hart God aanbidden op 
verschillende plaatsen in Noord-Nederland. In 2022 hebben we eenmaal One-heart 
georganiseerd in Harlingen. Binnen One heart is eenheid belangrijk: 
 
De eenheid is een geheel met kenmerkende (karakteristieke) eigenschappen. Eenheid 
betekent dat er volkomen openheid is richting elkaar maar ook voor de gaven van de geest. 
Eenheid zal betekenen dat we dezelfde identiteit dragen en dat is Jezus alleen. Eenheid 
betekent dat we op elkaar kunnen bouwen en elkaar kunnen vertrouwen. Eenheid betekent 
dat we samen naar een doel toe willen werken en dat is het bouwen van Gods koninkrijk 
hier op aarde.  
One heart is een avondvullend programma vol met gebed, muziek aan aanbidding. Er zal 
tussendoor ruimte zijn voor een kort woord en getuigenissen.  
 
Uitgaven van One heart: 
Techniek 206  
Band  657   
 
Totaal  863 
Gift  818 



Dit geeft een negatief resultaat van 45 euro – het positieve resultaat van 2021: 179 euro= 
134 nog over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


